











Okavango River Lodge in Maun
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Een ranger mag best bang zijn

Het woord 'nonchalance’ komt niet voor in het woordenboek van
de ranger, heeft Mike ons vanaf de eerste minuut ingeprent.
Maar tijdens een wandelsafari, als je even geen gevaarlijke
dieren ziet, kdn de aandacht verslappen. Dan kun je het gevoel
krijgen te lopen door een plek die even gevaarlijk is als, pak-
hem-beet, de Drunense Duinen. Zoiets gebeurt op onze laatste
walking safari; keuvelend kuieren we door het kniediepe savan-
negras. Tot Pusa plotseling ‘Stop!’ sist. Een olifant op rechts, nog
geen 15 meter verderop! Wat stond er ook alweer in mijn Trails
Guide Manual in het hoofdstuk Elephant encounters? We duiken
achter een acaciabosje. Het betreft een reusachtig mannetje, vier
meter hoog en met slagtanden zo dik als een lantaarnpaal.

Als een royal schrijdt het beest ons voorbij. Om een paar meter
verderop te stoppen en achterom te kijken. ‘Nu ruikt hij ons,’
fluistert Mike. ‘Olifanten ruiken veel beter dan ze kunnen zien.'
Gekmakend spannende momenten volgen. De olifant klappert
met zijn oren, een teken dat onze aanwezigheid voor hem niet
had gehoeven. Dan sjouwt hij verder en verdwijnt achter een
termietenheuvel. Vanaf daar blijft hij naar ons gluren, zich
schijnbaar niet realiserend dat zijn kolossale achterwerk meters
ver achter het heuveltje uitsteekt. Terwijl wij natrillen houdt
Mike even later, koel als ijs, een debriefing: ‘So?’, vraagt hij.
‘Wie was er bang?' Hij geeft zelf het antwoord: ‘Bang zijn is
goed. Ook ik ben nog bang. Bang zijn betekent dat je alert blijft
en je de risico’s beseft." Deze ontmoeting beschouwt Mike echter
als ongevaarlijk. ‘De olifant was niet echt blij met ons, maar tole-
reerde onze aanwezigheid', zegt Mike. ‘Als een olifant aan komt
stormen met zijn oren naar achteren en geen geluid maakt,

it means business. Dan helpt alleen nog het geweer.'

Een ranger blijf je altijd

‘Kijk, een blikje!’, zegt Marloes. De eerste kilometers buiten de
grenzen van het Okavango Nature Reserve zijn een shock.

De shock van mensen die een week lang in een wereld zonder
mensen hebben gezeten. Reclameborden, auto’s, bushaltes,
schoolkinderen, supermarkten: na een week bush lijkt het alle-
maal onwezenlijk. Misschien zijn we in acht dagen nog wel meer
ranger geworden dan we eigenlijk beseffen. ‘Let maar op', zegt
Peter, ‘als je straks in Nederland over de snelweg rijdt, speur je
vanuit je ooghoek nog steeds naar olifanten en leeuwen.' e
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WAT WE OOK NOG LEERDEN

e Een luipaard in de aanval? Rol je op en bescherm je nek met je
handen. Het dier zal proberen in je nek te bijten en tegelijk met zijn
achterboten je buik open te krabben.

e Blijf nooit staan voor het hol van een wrattenzwijn. Ze kunnen als
een projectiel naar buiten sprinten en hebben scherpe slagtandjes.

¢ Loop niet tegen de zon in over een vlakte. Roofdieren zien je dan
haarscherp aankomen, jij ziet hen nauwelijks.
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